
Waar gaan we naar toe? Kan het onmogelijke mogelijk worden? 

 

Ik heb geleerd: accepteer jezelf zoals je bent, herken en erken jezelf.......acceptatie leidt naar houden 

van.....volgens mij.... 

Accepteer de ander zoals die is, of die nu moslim is, of joods of christen, we zijn allemaal mensen 

die in staat zijn om te leren van elkaar. 

 

Ik ben een beetje bang dat er steeds meer mensen rondlopen met een kwetsbaarheid. 

Ja die ene jongeman van de tv, die de NOS dwong om zendtijd af te staan....dat is raar..... 

Maar hadden we niet van te voren preventief kunnen helpen? 

Vragen we misschien niet te veel van de jeugd? 

Heeft die jongeman niet een luisterend oor nodig, werd hem dat wel gegeven? 

Luisteren we  wel echt  naar het volk. 

Wat moet er gebeuren om onze ogen te openen? 

 

Meestal werkt het zo, een trauma loop je op en dan reageer je normaal in een abnormale situatie, 

dus kan hij er echt wel wat aan doen, of is er te lang en teveel over zijn grenzen heen gelopen. 

Is het volk in Nederland wel echt …....gelukkig, of tevreden? 

 

Gelukkige mensen zijn meer in staat tot liefhebben dan mensen die ongelukkig zijn. 

Vrede lijkt mij moeilijk te voelen in een maatschappij waar je steeds maar moet vechten voor je 

plekje, voor jezelf, om te  bewijzen wie je bent. 

Zodat anderen je accepteren zoals je bent, ongeacht je geloof, je achtergrond en of je huiskleur. 

 

Leven we in een vrij land? Is dat echt zo, mogen we vinden wat we vinden; mogen we zeggen wat 

we willen zeggen, of is het de schijn, die we onszelf voorhouden? 

 

Zijn we echt wel zo vrij? 

We zijn een democratisch land, maar is dat echt wel zo, wordt er geluisterd naar het volk. 

Kijk eens naar de rekentoets, wie heeft dat bepaald? 

 

Bepalen de scholieren dat, bepalen diegene die voor wiskunde geleerd hebben dat? 

Of de regering? 

 

Wordt er nog wel naar het volk geluisterd? 

Laten we onze levens bepalen door anderen? 

 

Het lijkt wel of niemand meer begrijpt: gelijke rechten, het volk mag kiezen? 

 

Het volk dat zijn toch jij en ik? 

 

Neem de jeugdzorg, niet dat ik er zoveel verstand van heb, maar vroeger moest je echt wel aan 

bepaalde opleidingen voldoen, vroeger werd er zorgvuldig omgegaan met de jeugdzorg. 

 

Hoe kan het dan zijn dat de gemeentes het moeten gaan beslissen? 

 

Ze kunnen toch niet alles? 

 

Schoenmaker houd u bij u lees, dat heb ik vroeger geleerd. 

Maar tegenwoordig moet iedereen overal goed in zijn. 

 

Kunnen we gewoon niet beter gaan samen werken, dat inzetten waar u goed in bent? 



Zodat de ander ook zijn kwaliteiten in kan gaan zetten. 

 

Nu moet je het onmogelijke mogelijk maken. 

 

Kijk eens naar de mogelijkheden van een persoon......ga nu niet vanuit de onmogelijkheden denken 

en dat dan mogelijk maken......dat gaat niet goed!!! 

 

Maar ja, wie ben ik, zo maar iemand van het volk. 

Zomaar iemand die in Nederland woont. 

 

Als je geen geen gehoor hebt kun je toch ook niet ineens horen, 

als je dyslectisch bent kun je toch ook niet ineens geleerde in letterkunde zijn, 

als je dyscalculie hebt kunt je toch ook niet ineens een rekenwonder worden. 

 

Waarom willen we het onmogelijke mogelijk maken. 

Waarom zijn we niet tevreden met wat we hebben, en vanuit onze mogelijkheden denken? 

Het volk wil graag mee denken een meebeslissen, 

 

we leren onze kinderen toch luisteren, maar wij als ouders, luisteren wij wel echt naar onze 

kinderen en jeugd? 

Wie kan nou van wie leren? 

Lana 

 

 

 

 


